
Expositie en benefietveiling van werken van Russische en Oekraïense kunstenaars,
veelal gemaakt in het gastatelier van CIRC in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

Schilderijen, tekeningen, drukken en foto’s. 
Ten bate van kunstenaars die uit deze landen verdreven zijn.

Gleb Aleinikov - Grozny, Tsjetsjenië, 1966
Gleb Aleinikov en zijn broer Igor behoorden in de jaren 80 tot de school van het Moskouse 
conceptualisme en namen actief deel aan ondergrondse kunstactiviteiten, waarbij ze werkten in 
genres als mail-art, book-art, sots-art en home-art.
De broers schreven geschiedenis als oprichters van “Parallel Cinema”, experimentele 
undergroundfilms gedraaid op smalfilm, waarvan de esthetiek en ideologie absoluut onverenigbaar 
waren met de canons van de Sovjet-cinema. Een documentaire over deze stroming is te zien op 
Youtube. Ook enkele van hun korte films zijn daar te zien. 
In maart 1994 kwam Igor Aleinikov om bij een vliegtuigongeluk. Een jaar later richtte Gleb de CINE 
FANTOM Club op. Retrospectieve vertoningen van hun films en CINE FANTOM Club-programma’s 
zijn vertoond op vele internationale festivals, waaronder in Rotterdam (2006), Londen, Berlijn, San 
Francisco en in het Tate Modern en Lincoln Center in New York.

01. Series of 5 drawings on paper, each 44x32 cm

“ARTISTS OF THE PERESTROIKA”

Zaterdag 5 November 

12 tot 17 uur Kijkdag Expo 
Doorlopend Documentaire (72m.)  
17 uur Russisch koor “Soroki” 
17.30 Veiling
NDSM FUSE
NDSM Plein 29
Amsterdam
Toegang gratis

Documentaire van Masha Novikova in een emotionele terugblik op die wilde jaren.

https://www.youtube.com/channel/UCWp8DxI__IQh0NLTRRhQTdQ


Sergei Bordachev - Moskou, 1948
Sergei Bordachev heeft geen kunstopleiding gevolgd, maar zoals veel kunstenaars van de generatie 
van de jaren ‘60 vond hij zijn eigen weg en stijl. Sinds 1966 wijdt hij zijn leven aan de kunst. Voor 
Bordachev is experiment belangrijk. Zijn werk is beïnvloed door de grote avant-garde kunstenaars 
uit het begin van de 20e eeuw, Malevitsj en Tatlin. Naast schilderen en grafiek hield Bordachev zich 
bezig met collage en assemblage.
Bordachev nam deel aan alle grote evenementen van onofficiële kunst in de 70er jaren. In 1974 
deed hij in Moskou mee aan de “Bulldozer Tentoonstelling”en aan de tentoonstelling in Izmajlovo 
Park. In 1975 nam hij deel aan een grote tentoonstelling van non-conformisten in het paviljoen “Huis 
van Cultuur”. Ook exposeerde hij veel op huiskamertentoonstellingen, die in die tijd gebruikelijk 
waren. Zijn werken kwamen terecht in de collectie van Alexander Glezer, die destijds verboden 
kunst kocht en in het geheim exporteerde naar het buitenland en die vervolgens getoond werden op 
tentoonstellingen in Europa, inclusief de Biënnale van Venetië. Sergei Bordachev’s werk is onder 
meer aangekocht door de Tretjakovgalerij (Moskou), het Russisch Museum (St. Petersburg), het 
Zimmerli Art Museum (New Brunswick, VS) en door ons Stedelijk Museum.

02. Drawing on paper, 42x30 cm
      Verso signed and 1979

03. Drawing on paper, 
      20,5x30 cm, signed

04. Drawing on paper, 29.5x21 cm
      Signed SB 77 
      Verso Sergei Bordachev, 1977

Georgy (Gosha) Ostretsov - Moskou, 1967
Gosha Ostretsov studeerde af aan de School voor Theaterontwerp van het Bolsjoj Theater. In 1988 
verhuisde hij naar Parijs, waar hij tien jaar woonde en werkte, waarvan drie jaar als ontwerper bij 
Jean-Charles de Castelbajac.
Het werk van Ostretsov verwijst sterk naar stripboeken; held en schurk zijn glashelder en de 
strijd tussen mens en regering is duidelijk. Hij nam deel aan talloze tentoonstelling in Rusland en 
Europa en nam in 2009 deel aan de 53e Biënnale van Venetië. De werken bevinden zich o.a. in 
het Tretjakovgalerij, Museum voor Moderne Kunst van de Russische Academie van Beeldende 
Kunsten, Het Russische Arctische en Antarctische Museum, in het Russisch Staatsmuseum, Z. 
Freud Dromenmuseum (St. Petersburg) en in verschillende privécollecties.

08. Propeller Hat
      Avant la lettre 
      24-06-1989

05. On paper, 49x40 cm
    “Революция Цирк”
      Revolution Circ
      Signed Gosha

06. On paper, 55x43 cm 
     “Цирк Цирк” 
      Circ Circ

07. On paper, 42.5x30 cm  
     “Ура”, Hurray
       Verso: Острецов, Γ
       (Ostretsov, G)    



Olga Chernysheva - Moskou, 1962
Olga Chernysheva woont en werkt in Moskou. Haar werk omvat film, fotografie, tekenen en objecten, 
waarbij ze put uit momenten uit het dagelijks leven. Oorspronkelijk opgeleid aan het Gerasimov 
Instituut voor Cinematografie als animator, documenteert ze via haar verschillende media winkelende 
Moskovieten en bewakers, metroreizigers en daklozen.
Zij voltooide ook een residentie aan de Rijksacademie Van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ze 
exposeerde in vele galeries en musea, waaronder het MOMA en het Guggenheim Museum in New 
York; Lunds Konsthall, Zweden; Moskou Biënnale voor Hedendaagse Kunst; Kunsthal Hamburg en 
ook ons Huis Marseille. Haar werk is aangekocht door belangrijke collecties over de hele wereld.

09. Oil on canvas, 125x200 cm
      From the cookbook series 
      Verso: signed and dated 12.1992

Aleksei Chervyakov studeerde in 1987 af aan 
het Moskouse Instituut voor Elektronica als 
wiskundige, en werkte daar nog een jaar als 
wetenschappelijk medewerker. Naar eigen 
zeggen kwam hij daar tot de ontdekking dat hij 
“te weinig fantasie” had voor de wiskunde en 
legde hij zich steeds meer toe op het tekenen, 
vanaf 1990 uitsluitend van cartoons.
In Rusland publiceerde hij in grote kranten, zowel 
serieuze opiniebladen als satirische tijdschriften. 
Van 1990 tot 1995 woonde hij in Nederland, 
waar zijn werk in de Volkskrant verscheen. In 
1993 verscheen in Amsterdam bij Van Gennep 
een   tekeningenboek onder de titel Kamers.
Aleksei noemde zichzelf nadrukkelijk geen 
politiek tekenaar. Een goede cartoon moet tijdloos zijn, is zijn opvatting, en toch ergens over gaan. 
Misschien heeft de tekenaar deze filosofie achter zijn werk wel het best tot uitdrukking gebracht 
in een prent waar mensen met hun leeggelopen zandlopers zich hij een ambtenaar aan een loket 
melden. Deze autoriteit verricht de meest eenvoudige handeling die men zich maar kan bedenken: hij 
draait de zandloper om en ... deelt tijd uit. Aleksei is jong gestorven. Een deel van zijn nalatenschap 
is post mortem gepubliceerd op de facebook pagina Художник Алексей Червяков

11. Drawing 37x24 cm. Verso: signed

12. Drawing 29.5x21 cm
      Verso: signed

13. Drawing 24x37 cm 
      Verso: signed

 
10. Drawing, 60x40 cm
      1992

Aleksei Chervyakov - Moskou, 1964-2013

https://olgachernysheva.ru/
https://www.facebook.com/acherviakov/


Maksim Kantor - Moskou, 1957
Maxim Kantor studeerde in 1980 af aan het Moskous Grafisch Instituut. Behalve zijn vader – filosoof 
en tevens oprichter van het tijdschrift Dekorativnoe Iskoesstvo (decoratieve kunst) – noemt Kantor 
o.a. Michelangelo, Mantegna, Goya, Breughel, Van Gogh en Petrov Vodkin als leermeesters. Begin 
jaren ’80 was Kantor actief in de onafhankelijke kunstenaarsgroep Krasny Dom (het Rode Huis), 
maar een echt groepsmens is hij niet. Hij gaat graag zijn eigen weg, en moet weinig hebben van 
modieus gedoe.  
Inmiddels is hij een succesvol kunstenaar met een indrukwekkende reeks solotentoonstellingen op 
zijn naam. Zijn werken verschenen in de belangrijkste musea. Daarnaast is hij Honorary Fellow van 
het Pembroke College, Oxford, en visiting professor van de University of Notre Dame, Indiana. Hij 
woont op het Franse Île de Ré.
Kantor is behalve schilder ook schrijver. In 2006 brak hij door met de roman Oetsjebnik Risovanija 
(Tekenleerboek, niet vertaald in het Nederlands). Een tiental romans later verscheen in 2017 de 
roman Azart, het verhaal van een naïeve Moskouse kunstenaar die in de illusie verkeerde dat zijn 
Amsterdams gastatelier een luxe jacht was. In 2018 verscheen een speciale kunstenaarsuitgave 
met prachtige illustraties. Dit boek is vertaald door Lena Hemmink en uitgegeven door Stichting 
CIRC Atelier. Zie zijn oeuvre: www.maximkantor.com

Ilya Kitup - Vilnius, 1964
Ilya Kitup werd in 1964 geboren in Vilnius (Litouwen), woonde lange tijd in Moskou en nu al weer 
jaren in Berlijn. Hij studeerde af aan de Moskouse Staatsuniversiteit als linguïst maar werd als 
autodidact een beeldend kunstenaar. Kitup maakt muziek, schrijft gedichten, schildert en gaf zijn 
eigen tijdschrift uit: ‘Kitup’s own propellor’.
Tussen 1991 en 1993 werkte Kitup samen met een tiental andere jonge kunstenaars in een atelier in 
het hartje van Moskou aan de Trjochproedny straat. Wekelijks organiseerden zij een ‘tentoonstelling 
aan huis’, soms van eigen werk, vaker om een idee in deze korte expositie van slechts enkele 
uren uit te dragen en vorm te geven. Die tentoonstellingen waren beroemd in heel Moskou tot ver  

daarbuiten. Kitup verbleef in 1993 in het gastatelier en liet zich inspireren 
door de kunstenaars van de Stijl, met name door Piet Mondriaan, door 
hem bij voorkeur Pi-ët genoemd. Hij liet drie eigen Mondriaans achter.

16. Oil on canvas, 130x100 cm  
      Signed and dated 1993 
      Verso Mondrian-27, Kitup-93

17. Oil on canvas, 70x95 cm  
      Verso titled “Old man Bart 
      would do it different”, Kitup-93

18. Oil on canvas, 71x95 cm  
     “Wow, he’s just...., signed 
      Verso: titled, 71x95, oil, Kitup-93

14. Oil on canvas, 
      113x77 cm, signed 
      Verso: “Дорогому Цирку, 
      с нежностью”,  
      Dear Circ, with tenderness, 
      1990, signed

15. Oil on wood, 42x24 cm 
      Signed Максим (Maksim) 
      Verso: “Цирку от Максима Кантора” 
      To Circ from Maksim

http://www.maximkantor.com


Boris Koshelokhov - Oeral, 1942
Boris Koshelokhov groeide op als wees in de Oeral en verhuisde in de jaren zestig naar Leningrad, 
waar hij zich inschreef voor een medische opleiding. Een jaar later werd hij eruit gezet vanwege zijn 
deelname aan een existentialistische leeskring. Overlevend als klusjesman zette hij zijn streven naar 
filosofie voort in de Openbare Bibliotheek en werd een bekende stamgast van het legendarische 
Saigon-café. Daar raakte hij bevriend met de ontluikende gemeenschap van onofficiële kunstenaars, 
waaronder Valerii Kleverov. Koshelokhov begon te werken als Kleverovs ‘handelaar’ en verkocht 
de werken van de kunstenaar vanuit een geïmproviseerde galerie, gevestigd in zijn kamer in 
een gemeenschappelijke flat. Verbijsterd door deze onbaatzuchtigheid (Koshelokhov nam geen 
commissie en negeerde de klachten van zijn buren), kondigde Kleverov op een dag aan dat zijn 
jonge vriend ook een kunstenaar was. Hoewel Koshelokhov later besefte dat deze ‘aankondiging’ 
een ‘taoïstische grap’ was geweest, geloofde hij Kleverov op zijn woord en ging in 1976 aan het werk. 
De daaropvolgende dertig jaar hebben duizenden krachtige assemblages, pastels en schilderijen 
voortgebracht. Voor een indrukwekkende lijst van zijn exposities en de collecties waarin zijn werk is 
opgenomen, zie zijn website: www.boriskoshelokhov.com

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.     Eight drawings (pastels) 40x30 cm, the first tree of them signed

Vasili Kravchuk  

27. Photo, 40x30 cm
      Portrait of my father, 1991

http://www.boriskoshelokhov.com


Oleg Kotelnikov - 1958
Oleg Kotelnikov is een kunstenaar, dichter, muzikant en een van 
de stichters van de New Artists-groep. Hij woont en werkt in St. 
Petersburg.waar hij op 20-jarige leeftijd begon met schilderen. 
In een vroeg stadium van zijn carrière werd hij sterk beïnvloed 
door het werk van kunstenaars als Boris “Bob” Koshelokhov en 
Evgeny Yufit, met wie hij een manifest over Necro-Realisme 
publiceerde, evenals door de punk-en rockcultuur van die tijd.
Vanaf 1982 werkte hij samen met de groep “Nieuwe Kunstenaars” 
en de “Vereniging voor Experimentele Beeldende Kunst”. Zijn 
eerste solotentoonstelling vond plaats in 1983 in de ASSA-
galerij in het appartement van Timur Novikov. Als kunstenaar 
is Kotelnikov een waardig opvolger van een rijke Russische 
traditie van donkere humor. Vanwege zijn palet, picturale manier 
van doen en zwarte humor wordt hij de Russische Basquiat 
genoemd.
De werken van Oleg Kotelnikov bevinden zich in het Centre 
Pompidou in Parijs, de Tretjakovgalerij, het Russisch 
Staatsmuseum, het Museum voor Non-conformistische Kunst 
(St. Petersburg) en andere collecties, waaronder het Van 
Abbemuseum.

28. Oil on board, 70.5x50.5 cm 
      Not signed. Gift from the artist 
      to Johan Spaans early 1980s

Georgi Lititsjevski - Dnepropetrovsk (Dnipro), 1958
Georgi Lititsjevski was een van CIRC’s eerste kunstenaarsvrienden en dat kwam niet alleen door 
zijn vrolijke werk, maar ook omdat hij de aardigste Russische kunstenaar van zijn generatie is. 
Sjtoerman Zjor noemde CIRC hem destijds en zijn op dun laken geschilderde doeken vulden het 
kantoor. Ook deed hij mee aan ‘Hermitage in Holland’, de eerste tentoonstelling van Russische 
kunst die Stichting CIRC in 1988 organiseerde.
Lititsjevski werd geboren in het Oekraïense Dnipro (Dnepropetrovsk) en verhuisde in 1974 naar 
Moskou, waar hij geschiedenis studeerde en promoveerde op Plinius de Oudere. Van 1998 tot 2001 
woonde hij in Neurenberg, daarna verhuisde hij naar Berlijn, maar was vaak in Moskou te vinden. 
Zijn wetenschappelijk werk combineerde Lititsjevski aanvankelijk met schilderen en het maken van 
stripverhalen, maar al gauw koos hij volledig voor kunst.
In de jaren ’80 werkte hij samen met Georgi Ostretsov (men verwees wel naar het duo als George 
& George), en vervolgens met Farid Bogdalov onder de naam BOLI. Ook was hij verbonden met 
kunstenaarsinitiatieven als ‘Detski Sad’ (gevestigd in een oude kleuterschool), ‘Sad Ermitazja’, 
‘Foermanny Pereoelok’ (een door kunstenaars gekraakt huizencomplex) en, toen de kunstenaars 
hier uit moesten, met ‘Tsjistye Proedy’, een vergelijkbaar complex.
In 1994 verbleef Lititsjevski in het gastatelier. Het ontwerp van de Nederlandse bankbiljetten trof 
hem destijds sterk; vandaar die snip. Hij is nog altijd uitermate actief en exposeert veelvuldig.

29. Doek op dun laken, 155x60 cm



Kirill Miller - Leningrad, 1959
Kirill Miller studeerde af aan de Leningrad-vakschool nr. 61 met een graad in het schilderen van 
fresco’s. Volgens hemzelf is hij vooral opgeleid in musea, ateliers en gesprekken. Hij is de maker 
van de covers voor de eerste albums van de rockband Auktsion, waarvoor hij ook de decors deed. 
Verder was hij actief als modeontwerper en speelde hij in films, alles in de sfeer van de toenmalige 
Petersburgse underground scene waar hij een belangrijke cultfiguur was. In die tijd dreef hij ook een 
eigen galerie, vernoemd naar Salvador Dali, die later uitmondde in een van de eerste en zeker de 
beroemdste club van Petersburg: ‘De Kunstkliniek’.
Van 1982 tot 1993 hield Miller meer dan 30 solotentoonstellingen. Hij exposeerde voornamelijk 
in landen van de voormalige Sovjet-Unie, maar ook in Hamburg en Berlijn. De apotheose van de 
tentoonstellingen van die jaren was de tour “Is dit niet de beroemde Kirill Miller, van wie we zo lang 
droomden hem te ontmoeten”, die naar Togliatti, Odessa, Tallinn, Vilnius, Moskou en Samara reisde.
In 2000 won Miller de St. Petersburg-cultuurprijs “Artiest van het Jaar”. Met zijn grijze baard en lange 
dreadlocks bleef hij onvermoeibaar actief in de alternatieve kunst- en mediawereld van Petersburg. 
In 2021 werd hij enige tijd in hechtenis geplaatst. 

30. 31. Oil on paper, 42x30 cm, signed

34. Drawing 1/8 
      37.5x30 cm, signed 
    “Cемья музыкантов” 
      Family of musicians

35. Print 1/10, 40x30 cm 
    “из серии ситуации” 
      From the serie 
      Situations, signed

38. 29x27, 1978, 
      Signed (abstract)

36. Print 3/10, 40x30 cm 
     “Дворовый романс”
      Romance in the 
      backyard, signed

37. Print 4/10
      42x29.5 cm, 
      Master i Margarita 
      Signed, 1980s

32. Print, 29x25 cm 
      1/7, signed

33. 30x22.5 cm, signed

39. Print 5/10
      30x22.5 cm, signed

40. Print 7/10
      30x225 cm, signed

41. Print, signed
      30x22.5 cm



Aleksandr Sigutin - Rostov aan de Don, 1959
Aleksandr Sigutin volgde een kunstopleiding in zijn geboorteplaats Rostov aan de Don, na aldaar 
eerst de zeevaartschool doorlopen te hebben. Sinds 1991 woont hij in Moskou. Net als Ilya Kitup 
woonde en werkte Sigutin in 1991-1993 in het kunstenaarspand Trjochproedny, waar hij tevens 
als curator optrad. Hij maakt zowel figuratief als conceptueel werk, met een zacht-humoristische 
dubbele bodem. Hij heeft een eigen website onder www.sigutin.ru
Ook voor Sigutin bleek ‘de Stijl’, toen hij in 1994 ateliergast was, de grootse inspiratiebron, en niet 
de Amsterdamse haven, waar hij ooit als leerling-matroos naar had zitten staren zonder zijn schip 
te mogen verlaten. Sigutin liet een serie van acht ‘stijl-puzzels’ achter.

42 Series “Pentamino”, 8 paintings, oil on canvas, each 50x60 cm

Vita Buyvid - Dnepropetrovsk (Dnipro), 1962
Vita Buyvid komt oorspronkelijk uit Dnipro (Dnepropetrovsk), Oekraïne, verhuisde in 1988 naar (toen 
nog) Leningrad en vervolgens naar Moskou. Sinds kort werkt ze voornamelijk in Nederland. Ze begon 
met schilderkunst, maar stapte al gauw over op de fotografie. Inmiddels is ze een beroemd fotografe 
die verschillende prijzen won en wier werk in belangrijke musea in Moskou en Petersburg te vinden is. 
In 2016 verscheen er een kloeke biografie over haar bij RUARTS Foundation for Contemporary Arts.
Zie: http://vita-buivid.com/

43. (links) 22x15 cm
      Photo plus text and embroiderhy 
      “Я дарю тебе свое сердце,
      Оно принадлежит тебе”
      I give you my heart, 
      It belongs to you 
      Verso: “Дорогой Полине 
      с любовью и благодарностью
      15 марта 1994г В.Б.
      Вита Буйвид 1992 из сериu 
      “и люби меня как я тебя”
      For dear Polina, 
      with love and gratitude
      March 15, 1994 V.B. 
      Vita Buivid 1992 
      From the series 
      “and love me as I love you”

44. 22x20 cm 
      Photo plus text and embroidery 
      “Любовь - не вздохи на скамейке, 
      и не прогулка при луне... 
      Помни об этом!!!”,
      Love is not sighs on a bench,
      and not a walk in the moonlight... 
      Remember this!!!
      Verso: “”Палине, в день 8 марта. 
      Амстердам 1994 В.Б. 
      et c Vita Bujvid, 1992

45. Buyvid, Vita. Serie ‘shoes’ (after van Gogh), all 42x24 cm. 

http://www.sigutin.ru
http://vita-buivid.com/


Vyacheslav Sysoev - Moskou,1937-2006 
Vyacheslav Sysoev werd geboren in 1937 te Moskou. Hij kreeg geen kunstvakonderwijs. Tot 1975 
werkte hij als modelmaker in een kunstatelier. Vanaf 1975 nam hij als karikaturist deel aan informele 
ongecensureerde tentoonstellingen in Moskou en Leningrad. Vanaf 1976 werden zijn tekeningen in 
het Westen gepubliceerd. Het jaar 1983 zag de publicatie van het eerste album van de kunstenaar 
in Parijs. 
In 1978 werd Vyacheslav Sysoev een strafzaak aangespannen waarna hij onderdook. In 1983 werd 
hij gearresteerd en veroordeeld tot twee jaar gevangeniskamp onder het artikel “verspreiding van 
pornografie”. Hij werd in 1985 vrijgelaten. Hoewel de kunst van Sysoev werd bestempeld als anti-
Sovjet mochten zijn werken in 1987 in de USSR gepubliceerd worden. In 1989 emigreerde de 
kunstenaar naar Duitsland (Berlijn). Sysoev exposeerde regelmatig in Rusland, onder meer met 
een serie over Tsjernobyl en ook in Berlijn en Tsjechië. Vanaf 1995 maakt hij computeranimaties. Hij 
stierf in 2006 in Berlijn.

46. 47. 48. 49. 50. Drawings on thinner paper, 37x24.5 cm / 75. 76. 77. Idem, 24.5x37 cm
All signed V. Sysoev. Made in 1989



Andrei Tsedrik - Moskou, 1956-1998 
Andrei Tsedrik is een relatief onbekende Sovjet-kunstenaar, die jong gestorven is. Hij leeft vooral 
voort in herinneringen van collega-kunstenaars op het Russische internet – waaronder Maxim 

Kantor, die hem een warm hart toedragen en veel waardering 
hebben voor zijn talent. Zijn werk maakt ook onderdeel uit 
van een serie kunstwerken die tentoongesteld en beschreven 
zijn door de Tretjakovgalerij: Sovjet Interieurs. Daar staat over 
hem geschreven: “Een andere kunstenaar die het genre van de 
historische Russische interieur-scène ontwikkelde, was Andrei 
Tsedrik. Als student huurde Tsedrik een kamer in de kelder van 
een oud huis in Moskou dat de schrijver Michail Boelgakov vaak 
had bezocht. Het gebouw aan de Mansoerovsky-laan wordt 
beschouwd als het “woonhuis” van Boelgakovs Meester, uit zijn 
roman “Meester en Margarita”. Wonder boven wonder heeft het 
oude huis de tijd overleefd tot de dag van vandaag. De serie 
“The House on Mansurovsky Lane” van Tsedrik uit de jaren 80, 
uitgevoerd in warme sanguinische tinten, brengt perfect de sfeer 
van het studentenleven over.”

51. Drawing on very thin paper 
      33x42.5 cm. “Dunuli... 
      Signed Vydavetl’ zvezd. A.Ts. 91

52. Oil on wood, 57.5x21.5 cm. Untitled and unsigned
53. Oil on wood, 70x50 cm. Self-Portrait
54. Drawing, 54x40 cm. “Амстердамский пьяница” Amsterdam drunkard, signed A.Ts. 91
55. Oil on wood, 35x25 cm. “Купающийся мужик”, Bathing peasant, unsigned 

Natalia Tsekhomskaya - Leningrad, 1945
Zelden heeft een kunstenaar zo’n universele 
opleiding genoten als Natalia Tsekhomskaya, 
geboren in Leningrad in 1945. Na haar afstuderen 
aan de Petersburgse Kunstacademie in 1963, 
studeerde ze experimentele natuurkunde, 
architectuur en uiteindelijk fotojournalistiek. In de 80-
er jaren publiceert ze fotoboeken over de inwoners 
van St. Petersburg en is zowel geïnteresseerd in 
het lot van haar tijdgenoten als in historische foto’s 
van voor de revolutie. In een later stadium gaat zij 
experimenteren met het mengen van verschillende 
artistieke disciplines. Deze synthese waarin, ze 
fotografie en schilderkunst, tekeningen of grafiek 
combineert, noemt ze synografie. 
Ze heeft een enorme  lijst van 17 solo-tentoonstel-
lingen en deelnames aan 66 groepstentoonstellingen 
op haar naam, over de hele wereld. Haar werk 
is aangekocht door musea en privé collecties in 
Rusland, Italië, Engeland en de Verenigde Staten. 
Ook bij Sotheby’s voor veel geld aangeprezen.

56. Photo 32x35 cm 
      Dmitri Dostoyevski with son under 
      the portrait of his great-grandmother
      Dostoyevskaya, 1991

https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/changing-focus-russian-eastern-contemporary-photography-l13117/lot.949.html


Sergei Volkov - Kazan, 1956 
Sergei Volkov komt uit Kazan, hoofdstad van Tatarstan, waar hij een 
opleiding tot architect volgde en vervolgens als fotograaf aan de slag 
ging. Eenmaal in Moskou begon hij te schilderen; soms lagen daaraan 
zijn eigen foto’s ten grondslag, zoals ook bij de twee ‘iconen’ en het 
schilderij ‘De Donkere Laan’, die Volkov in het gastatelier maakte. De 
‘Iconen’ zijn destijds verkocht, maar de laatste is nog altijd in het bezit 
van CIRC Atelier.
Volkov nam deel aan de legendarische veiling die Sotheby’s in 1988 
in Moskou organiseerde. Een jaar later was hij met enige schilderijen 
vertegenwoordigd op de expositie ‘Hermitage in Holland’, de eerste 
tentoonstelling van Russische kunst die Stichting CIRC organiseerde. 
In 1990 deed hij mee aan de expositie ‘In de USSR en erbuiten’ in het 
Stedelijk Museum Amsterdam.

Larisa Zvezdochetova - Odessa, 1958
Larisa Zvezdochetova groeide op in Odessa, waar zij een lerarenopleiding grafische kunst 
afrondde. Ze had, als vele Odessieten, een eigenaardige voorliefde voor zwarte humor, vooral in 
haar vroege werken. Maar veel titels van haar werken bevatten het woord “schoonheid”. Lange 
tijd is ze professioneel bezig geweest met volkskunst. Ze weet dat wanneer een plattelands- of 
stadsbewoner op een bizarre manier zijn huis, auto of koelkast beschildert, hij dat doet uit passie 
voor schoonheid. Daarbij is het begrip ‘schoonheid’ instabiel. Schoonheid in het werk van Larissa 
Zvezdochetova zou als ironisch kunnen worden opgevat. De materialen die ze gebruikt - de felle 
kleuren, synthetisch brokaat en nepfluweel, artikelen uit winkels zoals “Alles voor een euro”, worden 
steevast geassocieerd met kitsch. Maar de lucide behandeling van deze materialen doet haar kunst 
met glans uitstijgen boven het banale. 
Larisa heeft een lange lijst internationale zowel solo- als  groepstentoonstellingen op haar naam, 
waaronder in 2017 de overzichtstentoonstelling van moderne Russische kunst in het Centre 
Pompidou. In 2021/2022 nog nam ze deel aan een tentoonstelling in Gropius Bau Berlijn “The 
Cool and the Cold”, te midden van vele grote namen, waaronder Ilja Kabakov, Maxim Kantor en 
Dmitri Prigov, maar ook Lichtenstein, Basquiat etcetera. In 1991 exposeerde ze met twee andere 
vrouwelijke Russische kunstenaars in Amsterdam, waaruit het fotoboek: ‘Een kip is geen vogel’ is 
voortgekomen, dat is uitgegeven door Picaron edities.

57. Acryl, board, 130x180 cm. “The Dark Alley”

58. Oil on paper, 89x61 cm 
      Mother with children

59. Print 1/10, 42x30 cm 
      Силуэты Silhouettes 
      L. Zvezdochetova 
      1995 Signed
      Dedicated (PM)

60. Photomontage 
      30x21 cm  
      Без названия”
      Without name
      1996 Signed 
      L. Zvezdochetova

61. Mixed technique 
      104x104 cm,
     “Кирхен, Киндер, 
       Кюхен, Цирк” 
       Kirchen, Kinder, 
       Kyukhen, Tsirk.



Semyon Gulyako - St. Petersburg, 1951 
Semyon Gulyako studeerde af aan de beroemde Stieglitz Academie als kledingontwerper. In Moskou 
liep hij stage bij de beroemde modeontwerper Slava Zaitsev. Hij richtte zich echter al gauw puur op 
schilderkunst. Gulyako is een kunstenaar van de oude stempel: een eenling, kluizenaar, uitsluitend 
bezig met zelfexpressie en in staat om maanden in zijn atelier te blijven. Hij houdt zich ver van het 
kunst establishment.
Hij exposeerde onder veel meer in het Russisch Museum en het museum van de Academie van 
Beeldende Kunsten (beide St Petersburg), het Hermitage-Vyborg Exhibition Center, op de Biënnales 
voor hedendaagse kunst in Moskou, Venetië en Berlijn en op prestigieuze internationale kunstbeurzen: 
Art Basel, Art Helsinki en Art Hong Kong. Zijn werken bevinden zich in 148 kunstcollecties over 
de hele wereld. Zijn echtgenote Elena Gulyako is curator van tentoonstellingen van hedendaagse 
kunst en galeriehouder. Op de website van haar galerie is meer informatie te vinden over Semyon/
Simon: www.spbart.com.

62. Oil on canvas, 150x97 cm, signed 63. Oil on canvas, 150x97 cm 64. Drawing, signed
      37x27.5 cm

65. Paint on paper
      29x21 cm 
      untitled, signed

66. On board, 49.5x72 cm, signed
       Verso signed and titled:  
      “Постиндоэстриальный пейзаж”, 
       Postindoestral landscape
       (Предвесвие к войну, Prelude to war). c. 1989

67. Paint on paper 
      29x21 cm, untitled

Nikolai Boyarshchikov - 1959

http://www.spbart.com

